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Veertigdagentijd 2024

14/02 Aswoensdag
Jesaja 58,1-10,2 Korintiërs 5,20–6,10, Matteüs 6,1-6.16-21 

18/02 ds. Erik Koster      1e van de Veertigdagentijd, "Invocabit" 
Genesis 9,8-17, 1 Petrus 3,18-22, Marcus 1,12-15

25/02 ds. Job Stein, avondmaal   2e van de Veertigdagentijd, "Reminiscere" 
1 Koningen 19,9-18, 2 Petrus 1,16-21, Marcus 9,2-10 

03/03 ds. Carla Borgers      3e van de Veertigdagentijd, "Oculi" 
Exodus 20,1-17, Romeinen 7,14-25, Johannes 2,13-22(25)

10/03 ds. Jet Lieftink-Buis      4e van de Veertigdagentijd, "Laetare" 
Jozua 4,19–5,1.10-12, Efeziërs 2,4-10, Johannes 6,(1)4-15

17/03 ds. Alex Brinkman      5e van de Veertigdagentijd, "Judica" 
Jeremia 31,31-34, Hebreeën 5,1-10, Johannes 12,20-33

24/03 ds. Janneke Bekhof      6e van de Veertigdagentijd, Palmzondag 
Marcus 11,1-11 / Johannes 12,1-24, de intocht in Jeruzalem 
Jesaja 50,4-7 / Jesaja 52,13–53,12, Filippenzen 2,5-11, Marcus 14,1–15,47

Goed dat je er bent

Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten 
van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig 
is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij 
deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods 
koninkrijk. De nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan is 
iets dat gevierd mag worden, wil worden.

In de verhalen deze weken ontdekken we wat het betekent om er niet 
alleen voor te staan. De weg van Jezus is een weg van liefde en vertrouwen, 
maar ook een weg van angst en verdriet; juist op moeilijke momenten 
mogen we bidden om Gods aanwezigheid, en hopen de steun van mensen 
om ons heen. Zo leven we toe naar het verhaal van Pasen, waarin we horen 
dat God zijn kind ook in de dood niet loslaat.



WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit: 
“Welkom in Gods huis!” We worden stil.

Ruimte voor stil gebed
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

LB 973, Delores Dufner, vert. Gert Landman

Muziek tot eer van God
we gaan staan

Bemoediging en drempelgebed
O. Onze hulp is in de Naam van de HEER

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

O. In het spoor van Jezus zijn wij op weg, 
onzeker, aarzelend, machteloos,

G. MAAR GERAAKT DOOR DE BELOFTE 

VAN EINDELOZE GOEDHEID.

O. Gij, die alle kwaad overwint 
en heelt wat geschonden is;

G:  KALMEER ONS GEMOED,
KLAAR ONZE GEEST

EN MAAK ONS NIEUW. AMEN



[Gedachtenis] 

Psalm of openingslied
we gaan zitten

Kyrie

V. gebed voor de nood van de wereld
G. (I voorzang, II allen)

LB 301 k, melodie Bridget, John L. Bell

BINNEN ZIJN 

Groet
V. De HEER zij met u.
G. OOK MET U ZIJ DE HEER. 

Gebed van de zondag



Lezen, spreken, horen, zingen 

1e lezing 
Lied

(2e lezing) 
(Lied)

Evangelie
Lied of acclamatie

LB 339 c, Willem Vogel

Preek 
Lied

BINNEN EN BUITEN

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons



Projectlied: Goed dat je er bent 
elke zondag:

1e zondag: Engelen in de woestijn zullen voor je zorgen. 
Zo zal God dicht bij je zijn elke nieuwe morgen.

2e zondag: Als je goed naar mensen kijkt zie je iets bijzonders: 
in een mens komt God dichtbij, dat is echt een wonder!

3e zondag: Maak je ruimte, vind je rust, zoek je naar de stilte? 
Dan vind je een nieuw geluk: God is in ons midden.

4e zondag: Ga maar zitten en geniet, proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, dit wil God ons geven.

5e zondag: Als het graan dat wordt gezaaid voor het nieuwe leven, 
is de Heer die op zal staan door zichzelf te geven.

6e zondag: Leg de jassen op de grond, zing om lieve vrede, 
want de Heer, de koning komt, rijdend op een ezel.

Pasen: In de stralen van de zon zal de Heer je groeten. 
Hoop voor wie niet hopen kon: Jij zult Hem ontmoeten.

elke zondag: In de naam die adem is, op verhaal gekomen, 
vieren wij ’t geheimenis samen God te dromen.



Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst 
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel

VAN BINNEN NAAR BUITEN
we gaan staan

Lied 

Zegen
V. Zegen
G.

melodieregel uit TT 112 - ‘en geef ons vrede’



Ik zag een mens, geslagen, 
met onverwoest gezicht

uit nacht te voorschijn komen. 
Ik dacht: Hoe kan het lijden 
een weg zijn naar het licht?

Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord. 
De woorden waren heen.

Toen zag ik nog een ander: 
die ene droeg de ander, 
de ander droeg de een.

LB 529, 5 en 6 - Lied van Jesaja, Huub Oosterhuis


